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Lied van het woord

Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: 'Ik seg adieu' 

Harmonisatie: Richard Bot

2. Alleen was God in stilte ongebroken,

    volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.

   Toen heeft Hij in zijn hart gehoord

    de klank en aandrift van dat woord.

    Nog voor Hij enig mens gewon,

    nog voor het opgaan van de zon.

3. Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,

    toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.

    Het werd zijn liefste gezellin,

    het spreekt Hem moed en liefde in,

    opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,

    zijn naam van deze wereld wijkt.

1. Dat woord, waar in ons rich ting werd ge ge ven, dat

on ze gang be paald heeft bij het le ven, dat

in ons zwijgt en waakt en weet, de we reld trouw in lief en leed, dat

ons de dood doet te gen gaan: dat was bij God, van meet af aan.


